
  
 
   

  

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

Startdag Jeugdwerk – Jij komt toch ook?               

Op zaterdag 20 september trappen we het nieuwe jeugdwerkseizoen feestelijk af bij 

Christelijk Jeugdwerk Emmen! Woon jij in Emmen en ben je tussen de 6 en 18 jaar en houd 

je van gezelligheid? Kom dan eens kijken bij onze startdag!  

Of je nu in groep 3 zit of op de middelbare school, er is voor iedereen iets leuks te beleven. 

       Voor kinderen van 6-12 jaar: 

Doe mee met de speurtocht & springkussen tussen 16.00 tot 19.00 uur. Tijdens de 

speurtocht zoek je met een groepje naar verborgen aanwijzingen, los je leuke opdrachten 

op en ontdek je stap voor stap de geheime route. En zodra je klaar bent, kun je je energie 

kwijt op het springkussen. 

    Voor jongeren van 12 jaar en ouder: 

Laat je muziekkennis zien tijdens de Hitster Bingo van 18.00 tot 21.00 uur. Een leuke en 

ontspannen manier om samen te lachen, mee te zingen en elkaar beter te leren kennen. 

Muziek, plezier en een vleugje competitie – dat belooft een topavond te worden!          

          Ouders zijn ook van harte welkom! Tijdens de speurtocht kun je kennismaken met de 

clubleiding, je er vragen stellen en de gezellige sfeer proeven onder het genot van een 

kopje koffie en thee, of een broodje hamburger. 

            Gratis broodje hamburger van 18.00 tot 19.00 uur – voor iedereen!  

    Locatie: De Opgang – Mantingerbrink 199 

      Toegang is gratis! We vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen. Een vrijwillige 

bijdrage mag natuurlijk altijd en wordt gewaardeerd! 

We kijken ernaar uit om samen met jullie een geweldig seizoen te starten. Tot dan!               



    Hey allemaal! 

 
Wat leuk dat je de startkrant van het jeugdwerk gaat 
lezen! In het nieuwe seizoen neem ik de taak van 
voorzitter van het jeugdwerk op me en daarom kreeg ik 
de eer om een welkomstwoordje te schrijven voor deze 
startkrant. 
 
Natuurlijk wil je weten wanneer alle leuke activiteiten 
weer van start gaan, op welke dagen je naar de club 
kan komen en welke fantastische mensen dit allemaal 
weer organiseren dit jaar. 
 
Maar eerst zal ik me ook nog even voorstellen. Mijn 
naam is Linda Dost, ik ben 42 jaar en samen met Jonny 
hebben we 4 kinderen. Een heel aantal jaren geleden 
ben ik ook actief geweest binnen het jeugdwerk, toen 

als clubleiding van groep 6/7/8. Dat was nog in de Leeuwerik. 
 
Door onregelmatige werktijden en een gezin heb ik nu helaas niet meer de tijd om club 
te geven maar toen ik de oproep voor voorzitter zag dacht ik dit kan ik wel doen en dan 
kan ik toch af en toe meedoen met de leuke activiteiten die er georganiseerd worden. 
 
Ik hoop jullie binnenkort bij één van de activiteiten te ontmoeten! Want wat je ook 
zoekt… het jeugdwerk biedt vast iets aan wat bij je past en waar je leuke andere 
mensen kunt ontmoeten en waar je altijd met vrienden en vriendinnen naar toe kan 
komen! 
 
Welkom en tot gauw! 
Groetjes Linda, voorzitter van het jeugdwerk 
 

Los de rebus op! 
 

  

 

In deze startkrant 

Clubs groep 6/7/8 
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Jeugdouderling 

  Data Jeugdwerk  

 



Club Groep 3/4/5 
Een prachtig seizoen bij Club 345! 
 
Wat hebben we een geweldig seizoen gehad bij Club 345! Elke clubavond kwamen er 
weer een heleboel enthousiaste kinderen samen om samen te ontdekken, lachen en 
plezier te maken. 
 
We begonnen vaak met een mooi schatkistverhaal en praten we nog even na over het 
thema waar het verhaal over ging. Daarna gingen we lekker creatief aan de slag met 
knutselen. Er werden de mooiste kunstwerken gemaakt: zelfs lekkere slijm gemaakt. 
Dat was toch wel een topidee. 
 
Maar er was meer dan alleen knutselen! We hebben ook eens een spannend potje 
flessenvoetbal gespeeld, rennen, mikken, en vooral veel lachen! En wie herinnert zich 
nog de speurtocht? Met z’n allen op pad, ieder met een eigen envelop waar een foto in 
zat, zo konden we op weg naar de schat! Spannend én gezellig! 
 
Een avond met zijn allen op de fiets om te bowlen in Parc Sandur, wat een feest met de 
hele clubgroep! 
 
Als afsluiting van het seizoen hadden we het clubkamp in Ellertshaar. Wat een feest 
was dat! Lekker buiten zijn, spelletjes doen, samen eten en natuurlijk volop genieten 
van elkaar en van de mooie momenten die we samen deelden. 
 
Kortom: een seizoen vol plezier, verbondenheid en mooie herinneringen. We kijken nu 
al uit naar het volgende jaar.  
 
Groetjes Baukeline, Gemma en Alice 
 

 
 

  



Club groep 6/7/8 
We beginnen altijd met een verhaal, lied of gedicht uit de Bijbel. Daarna gaan we 
samen knutselen, verven, zagen, timmeren, leuke dingen maken en samen praten over 
allerlei dingen, ook over het geloof.  
We hopen dat jij ook één keer in de twee weken bij ons op club komt. Denk er maar vast 
over na wat we kunnen gaan doen. We hebben eens in de twee weken club, op 
dinsdagavond van 18.30 uur tot 19.45 uur in De Opgang.  
 
De kosten voor het hele clubseizoen zijn 20,00 euro. We sluiten het clubjaar af met 
natuurlijk een geweldig kampweekend dat ongeveer 40,00 euro kost. Dus begin alvast 
te sparen, klusjes doen thuis enz.  
 
Elk jaar zamelen we ook geld in voor het jeugdwerk en voor een goed doel. Zo kun je het 
hele jaar statiegeldflessen inleveren in De Opgang en doen we een verkoopactie. Vorig 
jaar verkochten we broden en paaseitjes tijdens de voorjaarsactie. 
 
Als je nog nooit op club geweest bent, mag je eerst twee keer komen kijken, je mag 
altijd een vriendje of vriendinnetje meenemen. Wel net zo gezellig, dus kom op club. De 
eerste keer is op dinsdag 8 oktober. De andere data krijgen jullie nog. 
 
Wij zijn vrijwilligers en houden van gezelligheid en veel lol maken. 
Greetje Hoving,  Machda Huizing en Yvonne Kats. 
 
 
Kraak de code-kleurplaat!  Scan de QR-code om te ontdekken hoe het werkt! 

 

 



Tieners 
Op zondagavond is er club voor de tieners. Dit is altijd een hele gezellige avond. Je 
ontmoet er je vrienden, je krijgt wat lekkers van de leiding en we gaan met elkaar aan de 
slag met een thema. Zo hadden we eens het thema ‘niet in je eendje’, waarbij we 
allerlei spelletjes deden met een badeend. Maar we kregen ook een serieus gesprek: 
hoe is het om ‘eendzaam’ te zijn, wat zegt de Bijbel hierover en hoe kunnen wij elkaar 
helpen. 
 
Club is dus erg gezellig, we doen leuke spellen, maar gaan ook met elkaar in gesprek 
over de Bijbel. Een leukere manier om meer over God te leren, ken ik niet! En soms 
hebben we even een andere leuke invulling, zoals samen Sinterklaas vieren of slapen in 
de kerk. En we sluiten altijd af met het hoogtepunt: een heus kamp! 
 
Lijkt het je leuk om eens te kijken bij club? Dat mag altijd! We kijken er weer naar uit om 
dit seizoen met de tieners op te trekken. 
 
Wilma, Abel, Levi en Jedidjah  
 
 
 

 

  



PR@HVN 
Wat is PR@HVN? 

PR@HVN (pretheaven) is een discoavond in onze prachtige jeugdruimte in @HVN in de 

Opgang! Deze gezellige disco wordt zes keer per jaar georganiseerd door de tieners en 

twintigers van het jeugdwerk. Je kunt heerlijk dansen, zingen, limbo dansen en andere 

spelletjes spelen met je leeftijdsgenoten! Ook hebben we een pingpongtafel, een pooltafel 

en een airhockeyspel.  

    
Voor wie is PR@HVN? 
Er zijn drie groepen die mee doen met de disco. Groep 3,4,5 is de jongste groep. Daarna is 
groep 6,7,8 aan de beurt en als laatste groep gaan de tieners van de middelbare school een 
feestje bouwen. Bij de tienergroep wordt er vaak gefrituurd en spelen we het spel 
weerwolven.  
   

Thema’s  

Elke PR@hvn avond heeft een eigen thema. De thema’s variëren van strandfeest, tot ik hou 

van Holland en het gala rond het nieuwjaar. 

Bij PR@HVN mag je altijd je vrienden of vriendinnen meenemen. De entree is 1 euro en 
drinken of een zakje chips kosten 50 cent. 
   

Wat zijn de tijden van PR@HVN? 

Voor groep 3,4,5 van 18:45 – 19:45.  

Voor groep 6,7,8 duurt van 19:45 – 21:00  

Voor tieners van 21:00 – 22:30 

 

Jeugdkerk 
Thee met iets lekkers. Tijd om bij te praten.  

Veel korte, grappige, gekke activiteiten om kennis te maken met een thema. 

Samen nadenken en praten over interessante onderwerpen. En zo ontdekken wat je van 

een Bijbelverhaal of een persoon uit de Bijbel kunt leren. Hoe het verhaal of de persoon jou 

kan inspireren. 

Dàt doen we bij de jeugdkerk! 

Jeugdkerk is er voor tieners. Elke maand een keer, vanaf 10.00 u. op zondagochtend. In 

@hvn, de Opgang. Klinkt dit goed voor jou en wil je eens meedoen, je bent van harte 

welkom! Graag tot ziens, 

Jeanette, Leida en Henriët 



Kamp 
Het hoogtepunt van het jeugdwerk, is ons 
kamp aan het einde van het seizoen. Het is 
gewoon supergezellig! 
 
Op kamp doen we heel veel leuke activiteiten. 
Zo hebben we leuke spellen op het 
programma staan, nachtspellen, kampvuur, een bonte avond en tussendoor veel vrije 
tijd om te voetballen of te chillen.  
 
Kamp is dé plek om elkaar beter te leren kennen. Het hele kamp beleef je samen: je eet 
met elkaar, slaapt op een slaapzaal, doet corvée, doet gekke spellen, lacht samen, 
voert gesprekken. En geloof ons: zo leer je anderen veel beter kennen. En misschien 
ook jezelf.  
 
Het is niet alsof je de hele dag in een hangmat ligt (corvee is er ook gewoon ), en ja, er is 
een planning. Maar toch voelt het als een soort vakantie. Je bent even weg van school, 
je mobiel speelt even een minder grote rol, en je bent samen met een groep (nieuwe) 
vrienden. Even loskomen van de dagelijkse dingen; heerlijk!  
 
De kampverhalen zijn vaak de leukste herinneringen van het jaar. En die verhalen zijn 
zoveel leuker als jij erbij was. Serieus – het wordt niet hetzelfde zonder jou.  
 
Kortom: Kamp, daar wil je bij zijn!  

  



Speciale zondagen 
Eigenlijk is elke zondag een speciale zondag. Maar op sommige zondagen doen we ons 
best om het éxtra leuk te maken.  
 
Zo zijn er een aantal keer per jaar ‘Familiediensten’. Dat zijn kerkdiensten voor jong én 
oud. Een dienst waar iedereen welkom is en waar we ons best doen om samen elkaar 
en God te ontmoeten. 
 
In november hebben we een ‘Actie schoenendoos’ dienst. Een korte kerkdienst en 
daarna gaat iedereen aan de slag met het versieren van een schoenendoos. Hierna 
wordt hij gevuld met schoolspullen, wat zeep en speelgoed. De schoenendozen 
worden daarna uitgedeeld aan kinderen in arme en moeilijke omstandigheden.  
 
In de periode voor Pasen en voor Kerst, is er een project voor gezinnen. Bij het project 
hoort vaak een poster en/of een boekje voor thuis, zodat kinderen en hun ouders ook 
door de week bezig kunnen zijn met het thema. 
 
Dit jaar hebben we met kerst iets speciaals: een kerstmusical op eerste kerstdag in de 
Opgang. Deze musical wordt gespeeld door kinderen van de basisschool. 
 
Aan het eind van het seizoen is er de overstapdienst voor de oudste kinderen die naar 
de middelbare school gaan. Zij stappen dan over naar de jeugdkerk. In deze kerkdienst 
staan we daar op een feestelijke manier bij stil.  
 
En tot slot is er Kerk op Schoot, speciaal voor de allerkleinste. Met liedjes en 
opdrachten komen Bijbelverhalen heel dichtbij. Zo kunnen zelfs de allerkleinsten met 
hun ouders meedoen met de kerk! 

 

         

 



Onze Jeugdouderling 

Hallo allemaal, 
Ontzettend leuk om weer iets in de startkrant te schrijven en dat jullie weer aan een nieuw 
jeugdwerk seizoen gaan deelnemen! 
 
Wie ben ik?  
Ik ben Esther Post en jeugdouderling van Wijkgemeente De Opgang. Dit doe ik met veel 
plezier. Ik ben getrouwd, ik heb twee volwassen dochters en ik heb heel veel hobby’s. 
 
Wat doet een jeugdouderling?  
Iedere maand vergaderen. Ik mag mee praten, denken en mee beslissen in de grote en 
kleine kerkenraad over alle zaken die in de kerk aan de orde komen. Dit vind ik erg 
interessant en leerzaam. 
In deze vergaderingen doe ik ook verslag over het jeugdwerk. Hoe gaat het met de clubs en 
tieners, soos, hoeveel kinderen komen er, is er voldoende leiding, zijn er dingen waar het 
jeugdwerk hulp bij nodig heeft en wat kan de kerk daarin betekenen enz. 
Twee keer per seizoen vergader ik mee bij het jeugdwerk in ons mooie “jeugdhonk”@hvn. 
Deze wordt op het moment vernieuwd en opgefrist en hopelijk is dit klaar wanneer het 
nieuwe seizoen start. 
 
Als afsluiter van het seizoen ben ik mee geweest als leiding bij het geweldige 
kampweekend. Dit is super gezellig. Bonte avond, zwemmen, zeskamp en natuurlijk vroeg 

naar bed        
 
Ik wil ook nog even zeggen dat we trots mogen zijn op ons jeugdwerk. Dit door 
enthousiaste inzet door alle leiding, vrijwilligers en jeugd die weer klaar staan om te 
beginnen!  Op naar een supermooi seizoen 2025/2026. Ik heb er weer zin in! 
 
Hartelijke groet, 
Esther Post 

 
 

 

 

Zoek de 7 verschillen 



    



  Tieners  
club 
345 

club 
678 

Jeugd 
kerk PR@HVN Speciale zondagen 

September       7   7: Openluchtdienst 
  20         

20 23 20 21   21: Startzondag 
    30       

Oktober 5 7         
    14 12 10 12: Kerk op Schoot 
           

26 28          

November     4 2     
9           
  18       16: Schoenendoos 

23   25     23: Kerk op schoot 
      30     

December 7 2         
    9 14 12 14: Jeugdkerk Familiedienst 

21 16         
          25: Kerstmusical 

Januari     6       
11 13     9 11: Kerk op schoot 
    20 18     

25 27         
            

Februari     3     8: Familiedienst 
8 10   15   15: Kerk op Schoot 
    17       
            

Maart 8 3         
    10 15 13 8: KND XL 

22 17       15: Kerk op Schoot 
    24       
  31         

April 2   7       
  14       12: Familiedienst 

19   21   17 19: Kerk op Schoot 
            
            

Mei             
  12   11     

17   19       
24**           
29-31 29-31 29-31 31   29-31 kamp 

Juni             
            
          28: Overstapdienst 

  *= Samen The Passion kijken **= Dagje Opwekking 



 


