
 

 
 De Verbinding 
 
 

Nieuwsbrief wijkgemeente “De Opgang” Kerst 2025 
 

Dit blad is voor 24 en 25 december 
 

Orde van dienst 24 december 22.00 uur 
Kleur: wit 
Voorganger: Gerben Kajim 
Ouderling: Gea Dost 
Diakenen: Conrad Rosie, Jan Kersten 
Lectrice: Aly Katerbarg 
Organist: Hans Kroeze 
M.m.v.: Louis Luitjens, trompet 
Kosters: Jan en Nelly Miske 
 

Orgelspel 
Voor de dienst zingen: Rakelings Nabij. A. Bronswijk lied 120: 1, 2 en 3 
Kerkenraad komt binnen 
Stilte 
Zingen: NLB 477: 1 en 3 
Welkom 
Bemoediging en groet 
 Vg: Hier is Vrede. Groter dan we zelf kunnen maken. 
 Hier is Liefde. Sterker dan we zelf mogen dromen. 
 Hier is Licht. wie je ook bent, wat je ook hebt meegemaakt. 
 Allen: Vrede, liefde, licht en onze hulp komen van de Heer 
 Vg: die hemel en aarde gemaakt heeft 
 die trouw is alle tijden door 
 Allen: en niet loslaat het werk van Zijn handen. 
 Vg: Genade en goedheid, hoop en heelheid, vrede en vreugde 
 mag ik jullie toewensen op deze Kerstavond 
 van God de Vader, 
 van Jezus, het Kind van Kerst, Zoon van God en onze Heer, 
 en van de Heilige Geest. 
 Allen: Amen. 
Zingen: NLB 477: 4 
Inleiding op de dienst 
Gebed 
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We luisteren naar: Je draagt het niet alleen – tekst Matthijn Buwalda, 
gezongen door SERA, via: 
https://www.youtube.com/watch?v=8M6zsTfUV7U 
Lezen:  Micha 5: 1 - 4a en Lucas 2: 1 - 8 
Zingen: NLB 483: 1, 2 en 3 
Lezen:  Lucas 2: 9-20 
Zingen: NLB 494: 1, 2 en 3 
Preek 
We luisteren naar: Voor de zwijgers – tekst Matthijn Buwalda,  
gezongen door Karin Bloemen, via: 
https://www.youtube.com/watch?v=hU6itFdHQps&list=RDhU6itFdHQps&st
art_radio=1 
Zingen: NLB 481: 1, 2 en 3 
Gebeden 
Zingen: LLO lied 48: 1 en 3 
Collecte, onder spel van orgel en trompet 
Slotwoorden 
Zingen: NLB 478: 1 en 4 
Zegen 
Zingen: Ere zij God 
 

* U kunt dit blad morgen nog een keer gebruiken. * 
 

 

 
 

Orde van dienst 25 december 10.00 uur 
 

Kleur: wit 
Voorganger: Heleen Hornstra en Jedidjah de Haan 
Ouderling: Hennie Hendriks 
Diakenen: Janine van Winden, Pieter v.d.Valk 
Organist: Erik van der Heide 
m.m.v.: Ichthuskoor olv Frits Vugteveen 
 ad hoc kinderkoor olv Agnes Dubbelboer 
Kosters: Gerrit-Jan Hietland en Joop Koster 
Bloemen voor: mw. A. Emmaneel, Kuifmees 93 
Collectes:  1e: Kerk in Actie: Kinderen in de knel * 
 2e: Kerk 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8M6zsTfUV7U
https://www.youtube.com/watch?v=hU6itFdHQps&list=RDhU6itFdHQps&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=hU6itFdHQps&list=RDhU6itFdHQps&start_radio=1
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Voor de dienst zingt het Ichthuskoor: Gloria Intrada 
Een kort filmpje van de jeugd. 
Kinderen zingen: Ding dong 
Kerkenraad komt binnen, stilte rond de Paaskaars 
 In het zachte Licht van de Paaskaars, 
 denken we aan het Kind dat vannacht geboren is. 
 Een nieuw begin van hoop. 
 God is nabij. 
De ster mag branden 
Aandacht voor het bloemstuk 
Zingen: NLB 477: Koor: 1 + 2, samen: 3 + 4 Komt allen tezamen 
Welkom, Bemoediging en Groet 
Gebed 
Aandacht voor het kerstproject van de kindernevendienst 
Zingen: Projectlied couplet 2 - Welkom bij de Koning 
Ichthuskoor zingt: Christmas lullaby van John Rutter 
Kerstspel met kinderen en het Ichthus koor 
Overdenking 
Ichthuskoor en kinderen Joy to the world 
Collecte 
Gebeden 
Zingen: NLB 486: 1, 2, 3, 4 Midden in de winternacht 
Zegen 
Ichthuskoor: Ere zij God 
 

 
Eerste collecte: Kinderen in de knel 
Wat doet Kerk in Actie voor kinderen en jongeren? 
Ver weg en dichtbij groeien te veel kinderen en jongeren op in onveilige 
omstandigheden of ze hebben minder kansen om zich te ontwikkelen. Kerk in 
Actie zet zich in voor een wereld waarin kinderen en jongeren veilig opgroeien, 
volwaardig meedoen en tot bloei kunnen komen. 
Kinderen en jongeren maken 40 procent van de wereldbevolking uit. Kinderen 
zijn flexibel en krachtig, maar ook kwetsbaar door hun afhankelijkheid van 
volwassenen. In elke samenleving komen kinderen in de knel en kunnen 
kinderen onvoldoende meedoen, ook in Nederland. Vooral kinderen en 
jongeren die opgroeien in armoede, in een onveilige omgeving of zonder 
onderwijs of werk, staan voor veel uitdagingen. 
Bijna alle landen in de wereld hebben het VN-verdrag van de Rechten van het 
Kind ondertekend. Ook kerken nemen deze rechten als uitgangspunt. Hoewel 
het steeds beter gaat met het wereldwijd naleven van deze rechten, worden 
nog steeds veel kinderrechten geschonden. Er zijn grote verschillen per land en 
continent. 
Wereldwijd moeten 63 miljoen meisjes en 97 miljoen jongens werken. Dit speelt 
vooral in Afrika, waar meer kinderen werken dan in de rest van de wereld 
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samen. Wie al jong moet werken en te weinig onderwijs krijgt, staat direct op 
achterstand. 
Veel jongeren in Afrika en in het Midden-Oosten zijn werkloos, omdat het 
onderwijs en het gebrek aan digitale vaardigheden niet aansluiten op de banen 
die nodig zijn. Of vanwege ongelijke kansen of omdat er te weinig banen zijn in 
landen waar de bevolking harder groeit dan de economie. Ook deze jongeren 
staan buitenspel. 
Kinderen en jongeren in Nederland behoren tot de meest gelukkige ter wereld. 
Toch komen ook in Nederland kinderen in de knel, kinderen die het minder 
goed treffen: in Nederland groeit 7,4 procent van de kinderen op in armoede . 
Kerk in Actie kiest ervoor om zich vooral in te zetten rond een aantal 
kinderrechten, waar kerken wereldwijd van toegevoegde waarde kunnen 
zijn: het recht op onderwijs, het stoppen van (seksueel/huiselijk) geweld, 
en jongeren meer kansen bieden zich te ontwikkelen. Naast concrete hulp 
zijn preventie en beleidsbeïnvloeding altijd van groot belang. Overal ter 
wereld moet de kerk een veilige plek zijn voor kinderen en jongeren, waar 
zij spiritueel tot bloei kunnen komen en ruimte krijgen voor hun eigen 
inbreng. 
Namens de Diakonie, Conrad Rosie 
 
Dinsdag 30 december gezellige oudejaars ’oliebollen’ ontmoeting 
Veel mensen hebben de dag voor oudejaarsdag vrij. En dan is het gewoon 
plezierig en gezellig elkaar nog even te ontmoeten onder het genot van een 
drankje, een kniepertje en een oliebol. De afgelopen jaren kwamen we 
oliebollen te kort. Dus dit jaar bakken we extra. En natuurlijk zijn er ook 
kniepertjes (worden ook ter plekke gebakken) en is er wat te drinken. Kortom, 
een echte gezellige oudejaarsbijeenkomst voor alle mensen van De Opgang. 
En natuurlijk zijn alle andere mensen ook van harte welkom. 
De Opgang is op 30 december open van 14.30 uur tot ongeveer 17.00 uur (dit 
zijn andere tijden dan in de Op Weg!). Kan ook wat later worden, want 
gezelligheid kent geen tijd…. 
U en jij bent van harte uitgenodigd. Graag tot dan! 
Namens de mensen van ‘#Samen Verder’ en de Open Inloop, 
Heleen en Gerben 
 
 
 
 
 
 
 

Gezegende kerstdagen gewenst! 


